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 بسم الله الرحمن الرتيم
 
De regel 'behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden' 
staat bekend als de gulden regel. Deze komt inderdaad ook voor in 
de islam. 
 
De grote hadith collecties van Bukhari en Muslim bevatten 
meerdere dergelijke uitspraken van profeet Mohamed, waarvan 
hierna een paar voorbeelden: "Niemand van jullie is gelovig, zolang 
hij niet voor zijn broeder wenst, wat hij voor zichzelf 
wenst." (Uitspraak van de Profeet, in de collecties van Buhkari en 
Muslim, en nr 13 in An-Nawawi) 
 
Volgens de begeleidende commentaar in An-Nawawi slaat broeder 
zowel op muslims als op niet-muslims. "(de aartsengel) Gabriël 
drukte me zo vaak op het hart mijn buur goed te behandelen dat ik 
dacht dat hij hem erfrechten zou toekennen."  
(Uitspraak van profeet Mohamed in de collectie van Sahih Muslim 
nr 6354) 
 
"Wens de mensheid wat je voor jezelf wenst, dan word je een 
muslim."(Uitspraak van profeet Mohamed in de verzameling van 
Tirmidhi) De Koran wijst er overigens ook op dat wanneer men wil 
dat God de eigen zonden vergeeft, men ook de anderen hun zonden 
moet vergeven:"Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wenst gij 
niet dat God u zou vergeven?" (Koran 24:22) 
 
Korangeleerden beklemtonen dat deze en andere verzen uit de 
Koran betekenen dat wanneer men zelf rechtvaardig behandeld wil 
worden, men om te beginnen anderen rechtvaardig moet 
behandelen. 
 

http://users.telenet.be/myprojects/peace/sunnah.html
http://users.telenet.be/myprojects/peace/ongelovigen.html
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